Wees vooral

jezelf

Te pas en te onpas hoor ik op televi-
sie, lees ik in kranten en boeken dat
het van belang is om jezelf te zijn.
Topsporters hoor je het ook vaak
zeggen. “Van belang is dat ik vooral
mijzelf blijf en dat ik ga genieten.” Ik
moet zeggen dat ik daar mij daar ook
aan kan irriteren en volgens mij kan
het ook niet. Wat ik me dan afvraag:
“Wat is dat dan, jezelf zijn?".

Bert Visscher (cabaretier) had ooit in
een van zijn voorstellingen een scene
waarin hij liet zien wat er gebeurde
als hij zichzelf zou zijn. Hij liet zien
wat er gebeurt als we dat doen. Erg
leuk, maar sociaal minder aanvaard-
baar.

Een uitdagende vraag voor mij blijft
nog steeds: “Wat is dat dan; jezelf
zijn?". Ik denk bij heel veel dingen:

“Is dat iets wat bij mij hoort, ben ik zo
of doe ik zo?" Anderen laten wel eens
blijken: “Dat ben jij precies”, terwijl ik
denk: ok?

Soms vraag ik mij wel eens af: Ik weet
niet of mijn omgeving het zo

prettig zou vinden als ik mijzelf ben
en daarbij niets liever wil dat ik mij
aanpas. Ik heb regelmatig feedback
van partner en kinderen overgekre-
gen. Als we dan onszelf zijn, houden
we dan nog rekening met de ander?

Jezelf zijn is naar mijn mening op
het “ik” gericht en minder op de
ander.

In de trainingen die wij aan professio-
nals geven, is het juist van belang om
dit te herkennen, erkennen en hier
op de juiste wijze mee om te gaan.
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https://www.youtube.com/watch?v=ErUSUyFVkX8

Dus helemaal niet jezelf te zijn,
maar de juiste competenties
ontwikkelen die je kan toepassen
als professional. Gericht zijn op de
ander en niet op jezelf. De ander
onvoorwaardelijk ondersteunen.
Bij deze onvoorwaardelijke onder-
steuning hoef je er niets voor terug.

Het zou goed zijn als dit in je identi-
teit als professional gaat zitten. Dat
laatste is overigens nogal een stap
(wel een hele mooie) omdat dit naar
mijn ervaring tijd vraagt. Dus om een
eerste stap in je ontwikkeling te
maken is het vooral van belang om
te bedenken dat je vooral niet jezelf
moet zijn en dat je competenties
aanleert die je later kunt integreren
in je professionele persoonlijkheid.

Kortom het blijft oefenen, vallen en
opstaan, om te zien wat bij je past en
hoe je dit kan inzetten in je professie,
maar ook als persoon zijnde.

In onze trainingen is dit dan ook
regelmatig onderwerp van het
gesprek. Het leuke en tegelijkertijd
het complexe hierbij is dat er
absoluut meerdere wegen naar
Rome leiden. Leuk toch?
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